
Mail 11 maart 2021

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen ons graag eerst voorstellen, wij zijn Stichting Joods Monument Zandvoort, deze stichting 
heeft tot doel het realiseren van een nieuw monument ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners 
van Zandvoort en Bentveld die vermoord zijn door de Nazi’s en geen eigen graf hebben.
De bouw van het monument start op 1 maart en wij zijn al 3 jaar bezig met de voorbereidingen.

De reden dat wij u benaderen is dat wij nog financiële middelen nodig hebben om dit te realiseren, 
omdat er veel voorbereiding aan vooraf is gegaan is ook alles duurder geworden.
Eerder ontvingen wij vorig jaar al van de Provincie Noord Holland een bedrag in het kader van “75 
jaar vrijheid”.

Via diverse sponsoren en ook de Gemeente Zandvoort hebben wij inmiddels meer dan € 70.000,= 
opgehaald,  maar zitten nu nog met een tekort van € 10.000,=.
Het is op dit moment moeilijk door Corona om bedrijven te vragen om een sponsorbijdrage.

De bedoeling is dat het monument  op 4 mei 2021 onthuld wordt, afhankelijk van de dan geldende 
regels van het RIVM.
Graag verwijzen wij u voor alle volledigheid naar onze website: https:// 
joodsmonumentzandvoort.com            

Wij doen een dringend beroep op uw steun om samen met ons dit Namenmonument te realiseren,

Met hartelijke groet,
Namens het Joods Monument Zandvoort


